
Les Marraines de guerre,  
aussi en Suisse …

Visé, le 9 mai 2015 Isabelle Dalimier



    Introduction     Plan de l’exposé – 30 minutes

1. Introduction 

2. Présentation des personnages 

3. Quelles sont les activités d’Emma Grenier? 

4. Comment devient-on une marraine de 
guerre? 

5. Correspondance 

6. Epilogue 



    Plus de 250 lettres



    
Méthode de travail

N° Année Date Titre  lieu ou de 
temps 

Format

Contenu principal; EG = 
Emma Grenier, lausannoise 
marraine de guerre; NC = 
Norbert Collard, soldat de 
l'armée belge sur l'Yser

Colis ou 
lettres ou 

cartes 
transmis

Actualités et 
informations de 

guerre
Censure

1 1915 9-déc
Mademois

elle 
Grenier

fond de ma 
tranchée en 

vue des 
Boches; en 
première 

loge

lettre

Première lettre : demande de 
NC de faire suivre des 

nouvelles à ses parents pour 
les rassurer; contexte d'amitié 

et de lien avec son ami Pol 
Deward - présentation 

personnelle; il écrit à Emma 
Grenier parce que son ami Pol 
Deward est déjà en contact 

avec elle.

 

description des 
tranchées froides 
et boueuses…, 

tout ce qui nous 
reste de notre 
petite patrie

pas de 
censure

2 1915 24-déc
Mademois

elle 
Grenier

tranchées lettre

merci pour les cartes postales 
envoyées;envoi de bonnes 

nouvelles à sa famille 
stratagèmes pour déjouer la 
censure ennemie:  utilisation 

de prénoms féminins de la part 
de Norbertha et autres-liste 

d'adresses (3) pour envoi des 
nouvelles

chocolat - 
cigarettes- 
première 
lettre de 

sa 
marraine 

reçue 
devant 

Dixmude.

merci pour le 
soutien à "notre 
chère Belgique" 
et des voeux de 
succès pour nos 

armées..

ouvert par 
l'autorité 
militaire/
postes et 
télégraphe
s (Art.483 

de 
l'Instuctio

n 
générale)

3 1915 28-déc.
Mademois

elle 
Grenier

retour des 
tranchées

lettre

la poste allemande ne 
transmet pas le courrier à 

Haversin (Ciney)-village des 
parents; "lâches ennemeis"-un 
an et demi de guerre…-visite à 
Londres à un blessé pour un 

congé

merci pour 
un "envoi"

bataille de l'Yser 
en octobre 1918 
et un de ses amis 

blessés est 
soigné à Londres; 
il lui rend visite 
en permission.

pas 
d'envelopp

e



    
« J’avais 20 ans en 1914 »

EXPO 14’18    Liège-Guillemins



    
Emma Grenier      1888 - 1973 



    Norbert Collard    1890 - 1943



    Engagements d’Emma

•Accueil des convois 
belges 

• Récolte de fonds 

• Manifestations de 
soutien 

• Correspondance 



    
Convoi de Liège, 15 février 1917

Accueil des enfants belges



    
Lettre du 21 juillet 1915

Récolte de fonds



    
Année 1916

Manifestations



    
Lettre  à la Reine Elisabeth – 11 Mai 1915

Correspondance



    Norbert Collard sur le front de l’Yser



    
13 janvier 1916



    
Diane « family »

Norbert Collard sur le front



    Les marraines de guerre – 1915



    
9 décembre 1915

Première lettre



    
25 mars 1916

Ma chère marraine



    
Poème de Pauline Morel

Marraines de guerre

Dernière strophe 
L’œuvre était commencée!  
Une amicale chaîne 
Réunit depuis lors et  filleul et marraine… 
Et, je ne sais, ma foi, quel est le plus 
heureux, 
Du cœur reconnaissant ou du cœur 
généreux.



    Envois de Emma



    
Envois de Norbert Collard 



    
Envois de Norbert Collard

Souvenirs 



    
Lettre 4 janvier 1917

La censure



    Epilogue 



    
28 septembre 1919

Norbert Collard



    
Retour en Belgique des réfugiés

Epilogue en Suisse



    
15 octobre 1919

Dernière lettre de Norbert Collard



    
Après 1919

Norbert Collard



Merci pour votre attention
Emma Grenier décède le 2 décembre 1973 à 
Lausanne. 
Norbert Collard, résistant pendant la deuxième 
guerre mondiale est pris par la Gestapo et écroué à la 
prison de Louvain ; il y décède en 1943. 

Visé, le 9 mai 2015



    

Accueil des réfugiés belges 
en Suisse pendant la Grande Guerre

Opvang van de Belgische vluchtelingen 
in Zwitserland tijdens de Grote Oorlog

Sous le patronage 

de l’Ambassade de Suisse en Belgique,
du Consulat général de Belgique à Genève
et de la Société Royale Union Belge-Lausanne

De Zwitserse Ambassade in België,
het Consulaat-Generaal van België in Genève

en de Koninklijke Vereniging 
Belgische Unie-Lausanne 

patroneren het colloquium
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COLLOQUE - COLLOQUIUM

Opvang van de Belgische vluchtelingen in Zwitserland tijdens de 
Grote Oorlog.
Mevrouw Widmer-Curtat, een dame uit Lausanne, heeft in een heel on-
gunstige algemene context, in enkele dagen tijd  het « Comité suisse de 
secours aux réfugiés belges » opgericht dat zij vijf jaar lang heeft geleid. Miss 
Fyfe, een Schotse verpleegster die in rechtstreeks contact staat met Koningin 
Elisabeth, coördineert aan het front in de Westhoek het vertrek van Belgi-
sche kinderen uit het onbezette België naar Zwitserland. Later zullen er ook 
kinderen uit Luik, Brussel en Charleroi naar Zwitserland gaan. Uiteindelijk 
worden ongeveer 9000 Belgen, kinderen en vluchtelingen die de gruwelen 
van de Grote Oorlog ontvluchtten, in Zwitserland opgevangen vanaf okto-
ber 1914.  
Wetenschappelijke experten brengen ons hun analyse van de situatie, maar 
ook mannen en vrouwen die zich verdiept hebben in de problematiek  of 
die getuige zijn geweest werpen hun licht op deze hulpactie die zowel in 
Zwitserland als in België weinig gekend is. 
Op het einde van de plenaire zitting volgt een bezoek aan de tentoonstelling 
uitgewerkt door de Koninklijke Vereniging Belgische Unie - Lausanne met 
als titel: « Mary Widmer-Curtat : Een dame uit Lausanne komt tijdens de Grote 
Oorlog de Belgische vluchtelingen te hulp ».
Een receptie in de Residentie van Z.E. de heer Bénédict de Cerjat, 
Ambassadeur van Zwitserland in België, sluit het colloquium af. 

Presentatie

Praktisch
Colloquium Congreszaal van het Huis der Parlementsleden, 3de verdieping.
Leuvenseweg nr 21, 1000 Brussel
De lezingen zijn met simultaanvertaling naar het Nederlands, Frans en het Engels.

Tentoonstelling Paleis der Natie, peristilium, kant Senaat. Bezoek van 2-18 juni, 
enkel voor groepen na afspraak. (02/501 73 55)
De tentoonstelling is in het Frans opgesteld en in het Nederlands vertaald.

Receptie Zwitserse Residentie, Hertogstraat 15, op 5 min. te voet van het Parlement, 
van 17.30 -19u.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Trein: Centraal Station, 15’  - Metro : 4’  Kunst-Wet, lijn 1, 2, 5, 6 of Park, lijn 1, 5  
Bus: 2’ Drukpers  en Treurenberg 65, 29, 66, 63 of Park : 92, 94
Parking Wet: Wetstraat 19 (openbare betalende parking)

Organisatie en inlichtingen
Isabelle Dalimier  idalimier@gmail.com     
Betty Ryckaert  betty.ryckaert@skynet.be

Onthaal met koffie
Onthaal in de Congreszaal van het Huis der Parlementsleden

Colloquium Voorzitter van de Vergadering :
Prof. Sophie De Schaepdrijver 

Welkomstwoord door Z.E. de heer Bénédict de Cerjat,
Ambassadeur van Zwitserland in België 

’s Werelds Beschermeling: België als symbool 
van het internationale recht

Prof. Sophie De Schaepdrijver – Pennsylvania State University, USA

De ballingschap en de opvang van de Belgische vluchtelingen in de 
neutrale en geallieerde landen

Michaël Amara – Algemeen Rijksarchief 

Twee Zwitserse beschouwingen over België
Prof. Alain Clavien – Université de Fribourg, Zwitserland

Mary Widmer-Curtat komt de Belgische kinderen 
en vluchtelingen te hulp

Prof. hon. Jean-Pierre Wauters – Université de Lausanne, Zwitserland

Pauze 10 minuten

Iconografische weergave van de hulp van Zwitserland aan België
Dominique Toulmonde – Leraar geschiedenis

Briefwisseling van een Belgische soldaat met zijn oorlogsmeter 
uit Lausanne

Isabelle Dalimier – Geografe

De laqué schoentjes van Anna
Anne Provoost – Schrijfster 

Getuigenis van Albert Ryckaert, een Belgisch vluchtelingkind
in Zwitserland

Interview afgenomen op 14 augustus 2014 door zijn 
kinderen Jan & Betty 
Inleiding door Betty Ryckaert - Tolk

Conclusies van het seminarie 
door Prof. Sophie De Schaepdrijver en Prof. Alain Clavien

Bezoek aan de tentoonstelling
Mary Widmer-Curtat: een dame uit Lausanne komt de Belgische 
vluchtelingen te hulp tijdens de Grote Oorlog 

Slotreceptie
Receptie in de Residentie van Z.E. de heer Bénédict de Cerjat, 
Ambassadeur van Zwitserland in België

PROGRAMMA
-

PRESENTATIE
-

Inschrijving 
De deelname aan het colloquium en de receptie in de Residentie van 
Zwitserland is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt. De volgorde van aanmelding telt. 

per mail:  be.vluchtelingen.ch@gmail.com
per post:   met de bijgevoegde antwoordstrook aan: Betty Ryckaert, 
 De roskam 39, B 2970 Schilde

13u

13u30

13u40
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14u30

15u00
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12 juin 2015-Colloque à Bruxelles


